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Les 8 

Vrije wil, liefde en goddelijke voorzienigheid 

Johannes 16:33 

IK HEB DIT GEZEGD OPDAT JULLIE VREDE VINDEN BIJ MIJ. JULLIE ZULLEN HET ZWAAR TE VERDUREN 
KRIJGEN IN DE WERELD, MAAR HOUD MOED: IK HEB DE WERELD OVERWONNEN. 

Onze Soevereine God 

De les van zondag begint al meteen met een moeilijk te definiëren woord, nl.  
‘soeverein’. 

Volgens het woordenboek wijst soevereiniteit op ‘oppermachtige heerschappij’. Het 
woord wordt ook gebruikt om ‘onafhankelijkheid’ of ‘grote macht’ aan te duiden.  

Wij mensen zijn in elk geval niet soeverein. Als baby zijn we afhankelijk van de zorg 
van onze ouders of opvoeders. Wanneer we opgroeien, worden we wel zelfstandiger 
maar helemaal onafhankelijk worden we toch nooit. We hebben allemaal wel ergens 
iemand nodig. En naarmate we ouder worden neemt de behoefte aan zorg weer toe. 

We mogen dus gerust stellen dat wij in ons leven, in ons doen en laten afhankelijk 
zijn van andere personen of omstandigheden. 

Maar hoe zit dat dan met God? 

Er wordt wel eens gezegd dat God onafhankelijk kan beslissen over alle dingen, groot 
en klein, zowel in de hemel als op aarde.  

De Nederlangse theoloog prof. Jan van Genderen schreef ooit het volgende: ‘God 
heeft er Zijn redenen voor om te willen wat Hij wil en om het te willen zoals Hij wil.’ 

Met andere woorden: God is aan niemand verantwoording verschuldigd.  

En toch leert de Bijbel ons dat niet alles gebeurt zoals God dat wil. Het lesboekje 
haalt hier enkele interessante teksten aan: 
11IK BEN DE HEER, JE GOD, DIE JE WEGLEIDDE UIT EGYPTE – OPEN WIJD JE MOND, IK ZAL HEM 
VULLEN.” 12MAAR MIJN VOLK LUISTERDE NIET, ISRAËL WILDE NIET VAN MIJ WETEN. 13TOEN LIET IK 
HEN BEGAAN, KOPPIG VOLGDEN ZIJ HUN EIGEN INZICHT. 14ACH, WILDE MIJN VOLK MAAR HOREN, 
WILDE ISRAËL MIJN WEGEN MAAR VOLGEN. (PS.81:11-14) 

WANT IK HEB GEROEPEN, MAAR NIEMAND GAF ANTWOORD, IK HEB GESPROKEN, MAAR ZIJ LUISTERDEN 
NIET; ZIJ DEDEN WAT SLECHT IS IN MIJN OGEN, EN ZIJ VERKOZEN WAT IK NIET WIL. (JES.66:4B) 

samen overleggen 
- Wat betekent Gods soevereiniteit voor jou?  
- Hoe belangrijk (of onbelangrijk) vind je het dat wij mensen een vrije wil hebben? 
- Hoe moeilijk (of makkelijk) kun jij omgaan met die vrije wil? 
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Pantokrator 

Nog zo’n moeilijk woord: pantokrator betekent zoveel als ‘almachtige’ en duidt dus 
op iemand die alles kan. In Bijbelse context geeft dit woord aan dat er geen grenzen 
zijn aan Gods macht.  

En toch, zo schrijft het lesboekje op maandag, toch gebeuren er veel dingen waarvan 
God niet wil dat ze gebeuren.  

Ellen White schreef hierover het volgende: ‘God oefent nooit dwang uit op de wil of 
op het geweten. …/… Christus staat klaar om ons van zonde te verlossen, maar Hij 
dwingt ons niet om met zondigen te stoppen en zijn weg te kiezen.’ (uit: Op weg 
naar Christus) 

Vanuit Zijn liefdevolle karakter zal God de vrije wil van de mensen niet uitsluiten. Hij 
zal ons dus nooit dwingen om Hem te volgen of te gehoorzamen.  

Een liefdevolle relatie laat zich immers niet dwingen, maar is steeds gebaseerd op 
vrijheid. 

 

samen overleggen 
- Ondanks het feit dat God almachtig is gebeuren er dus toch nog dingen die 

tegen Zijn wil ingaan. 
- Zou de wereld er niet een stuk beter aan toe zijn mocht God toch Zijn almacht 

uitoefenen en daarmee dus ingaan tegen de vrije wil van ons mensen? 
- Ga eens samen met elkaar in overleg hierover: wat zouden de voordelen hiervan 

kunnen zijn? En schuilt hier ook een gevaar in? Probeer dit zo concreet mogelijk te 
benoemen. 

 

Om van God te houden 
37‘HEB DE HEER, UW GOD, LIEF MET HEEL UW HART EN MET HEEL UW ZIEL EN MET HEEL UW VERSTAND. 
38DAT IS HET GROOTSTE EN EERSTE GEBOD. 39HET TWEEDE IS DAARAAN GELIJK: HEB UW NAASTE LIEF 
ALS UZELF. 40DEZE TWEE GEBODEN ZIJN DE GRONDSLAG VAN ALLES WAT ER IN DE WET EN DE 
PROFETEN STAAT.’ (MAT. 22:37-40) 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand.’ Woorden die we ook terugvinden in het Sjema Jisraël (Deut. 6:4-5) 

Deze woorden laten geen ruimte voor twijfel: God wil niets liever dan dat wij 
Hem graag zien! 
En toch, ook hierin zal God ons nooit dwingen. Wel zal God soms ingrijpen om 
bepaalde situaties en beslissingen die tegen Zijn wil ingaan terug recht te trekken. 

Een voorbeeld hiervan vinden we in het leven van Jozef. Nadat zijn vader Jakob 
gestorven was zei hij tegen zijn broers: JULLIE HADDEN KWAAD TEGEN MIJ IN DE ZIN, MAAR 
GOD HEEFT DAT TEN GOEDE GEKEERD, OM TE BEWERKEN WAT ER NU GEBEURT: DAT EEN GROOT VOLK 
IN LEVEN BLIJFT. (GEN. 50:20) 

Hier zien we dus dat Gods voorzienigheid, Zijn almacht en Zijn liefde, een ellendige 
situatie omgezet heeft in een zegen die niemand zich kon inbeelden. Deze situatie 
was namelijk het gevolg van de onverdedigbare kwade bedoelingen en daden van 
mensen die volledig ingingen tegen Gods wil. 
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samen overleggen 
- Ondanks het feit dat God almachtig is gebeuren er dus toch nog dingen die 

tegen Zijn wil ingaan. 
- Zou de wereld er niet een stuk beter aan toe zijn mocht God toch Zijn almacht 

uitoefenen en daarmee dus ingaan tegen de vrije wil van ons mensen? 
- Ga eens samen met elkaar in overleg hierover: wat zouden de voordelen hiervan 

kunnen zijn? En schuilt hier ook een gevaar in? Probeer dit zo concreet mogelijk te 
benoemen. 

 

Gods ideale en genezende wil 

HIJ HEEFT ONS IN AL ZIJN WIJSHEID EN INZICHT 9-10DIT GEHEIM ONTHULD: ZIJN BESLUIT OM ALLES 
IN DE HEMEL EN OP AARDE ONDER ÉÉN HOOFD, CHRISTUS, BIJEEN TE BRENGEN, OMDAT HET HEM 
BEHAAGDE DE VOLTOOIING VAN DE TIJD TE VERWEZENLIJKEN MET CHRISTUS. (EF. 1:9-11) 

Bij deze tekst uit de brief aan de Efeziërs stelt ons lesboek volgende vraag: Zijn 
sommige mensen voorbestemd om gered te worden en anderen om verloren te gaan? 

Dit gaat uiteraard over het begrip ‘predestinatie’. Dat betekent dat God alles bepaalt 
wat er in ons leven gebeurd, en dat wij mensen voorbestemd zijn voor datgene wat 
God voor ons voorzien heeft. 

Dit kan voor sommigen misschien als een geruststellende gedachte klinken, maar 
persoonlijk heb ik het daar toch best wel moeilijk mee, met die gedachte. 

Dat zou dus betekenen dat wat ik ook doe of laat, dat dat geen verschil uitmaakt 
voor het verdere verloop van mijn leven en mijn bestemming bij de eindtijd. God 
heeft toch reeds bepaald wat er met mij zal gebeuren en hoe dit afloopt. 

 

samen overleggen 
- Hoe staan jullie tegenover het principe van de predestinatie? 
- Geeft dat rust in jouw leven, of heb je het daar moeilijk mee? 

 

Christus heeft de wereld overwonnen 
Onlangs volgde ik de sabbatschool in een kerk waar ik te gast was. In het 
dialooggesprek ging het over de beslissing van Eva om – tegen Gods wil in – toch te 
eten van de vruchten van de boom met de kennis van goed en kwaad, en over de 
gevolgen die dit heeeft gehad voor de rest van de mensheid. 

Iemand stelde er de vraag: had God hier niet kunnen ingrijpen? Was het echt nodig 
dat Hij de vrije wil van Eva respecteerde? 

Het antwoord dat iemand van de kerkleden gaf vond ik schitterend: Hij deed dit uit 
liefde! Uit liefde liet Hij Eva vrij, en uit liefde laat Hij ook ons vrij! 

Gods liefde laat ons vrij om fouten te maken. En diezelfde liefde zorgt er ook voor 
dat Hij ons niet loslaat wanneer we fouten hebben gemaakt. 
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Integendeel, het is net in die momenten van twijfel en angst dat wij bij Hem terecht 
kunnen. Steeds weer reikt Hij ons zijn hand. Telkens weer opnieuw nodigt Hij ons uit 
om Hem te volgen. 
33IK HEB DIT GEZEGD OPDAT JULLIE VREDE VINDEN BIJ MIJ. JULLIE ZULLEN HET ZWAAR TE VERDUREN 
KRIJGEN IN DE WERELD, MAAR HOUD MOED: IK HEB DE WERELD OVERWONNEN.’ (JOH. 16:33) 

Deze tekst uit het Johannesevangelie haalt het lesboekje aan als voorbeeld van hoop, 
zelf te midden van beproevingen.  

 

samen overleggen 
- Hoe ga je om met tegenslagen in je leven? 
- Heb je al mogen ervaren dat God is tussengekomen en dat een negatieve 

gebeurtenis uiteindelijk toch nog een positieve afloop had? 

 

 

 

 


