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 Gedachtenspinsels bij Hosea  
 

De krachtige rode draad die door het boek Hosea loopt 
spreekt ons van huwelijk en overspel, trouw en ontrouw. Israël 
eet van twee walletjes: Baäl en JHWH. 

In ons denken en onze dialogen blijven we vaak nogal theore- 
tisch hangen bij ‘geestelijk overspel’, ‘afgoderij’, ‘leerstellige en 
theologische ontrouw’. De boodschap van Hosea (en van de 
profeten in het alge- 

meen) is echter heel concreet. Als God (soms hard) 

reageert, dan is dat niet zozeer omdat hij zich ge- 

krenkt voelt in zijn eer, maar omdat hij vaststelt dat 

Hem (en zijn project van levenen welzijn) de rug toe- 

keren zoveel kapotmaakt in het leven van mensen 

en in de samenleving. Lees Hosea 4.1-3; 6.8-10; 10.13. 

Dat is ook het fundamentele probleem van ‘zonde’: 

het maakt kapot en de concrete gevolgen zijn de- 

sastreus! Je moet al blind zijn om dat niet te zien… 

Trouw aan God wordt dan ook steevast verbonden, 

niet zozeer met rituelen (lees 6.6; 10.1) of theoretische 

kennis (lees 8.1-3) 

maar wel met recht 

en gerechtigheid, 
liefde en trouw (lees 

2,18,19; 6.6; 10.12). 

 
De bijbelse boodschap is wel 
vaker concreter dan wij ge- 

woon zijn. Zo komt de naam Hosea van het werkwoord YASHA, 

redden of verlossen. Onze eerste gedachte hierbij is vaak 
theologisch en eschatologisch (gered of verloren zijn). 

De wortel van het Hebreeuwse werkwoord is gelinkt aan ‘wel- 

zijn’, ‘overvloed’. ‘je goed voelen’. Als God wil redden – YASHA 

dan wil hij mensen helpen om zich in de diepste zin van het 

woord ‘goed te voelen’: 
- bij werk of zware last: helpen 

- bij ziekte: verzorgen en/of genezen 
- in gevaar: te hulp komen, bijstaan 
- bij gevangenschap of slavernij: vrij maken 

- tegenover een vijand: bijstaan om de overwinning te behalen 

 

Ondanks de soms heel harde woorden staat niet Gods ‘toorn’, maar 

wel zijn diepe verlangen om te ‘YASHA’ centraal, “want, zegt God, Ik 

ben God en geen mens, heilig in uw midden.” (Hos 11.9) Daar waar 

Gods heiligheid vaak wordt aangehaald om aan te tonen dat God 

noodgedwongen afstand moet nemen van de zondaar, is het hier net andersom. ‘Heilig’ 

betekent trouwens niet gewoon ‘anders of apart’, maar ook en misschien vooral ‘(toe)gewijd 

aan’. De God die Hosea laat zien, is een God die toegewijd is aan de mens en aan zijn 

scheppingsproject van leven en welzijn! 

 

Hosea 2.18,19 Ik zal u Mij tot 

bruid werven door gerech- 

tigheid en recht, door goe- 

dertierenheid en ontferming; 

Ik zal u Mij tot bruid werven 

door trouw; en gij zult de 

HERE kennen. 

Hosea 10.12 Zaait in gerech- 

tigheid, oogst in liefde, ont- 

gint u nieuw land. Dan is het 

tijd om de HERE te vragen, 

totdat Hij komt en voor u 

gerechtigheid laat regenen. 

Hosea 6.6 Want liefde wil ik, 

geen offers; met God vertrouwd 

zijn is meer waard dan enig offer. 

Hosea 8.2,3 Tot Mij roepen zij: 
Mijn God! Wij, Israël, kennen U! 

Doch Israël verfoeit het goede 

Hosea 4.1-3 De HEER voert een geding 

tegen de inwoners van dit land, want ze 

kennen geen eerlijkheid meer en geen 

liefde, en met God zijn ze niet meer 

vertrouwd. Het is een en al meineed en 

bedrog, niets dan moord, diefstal en 

overspel; het ene bloedbad volgt op het 

andere. Daarom is het land in rouw 

gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, 

mét de dieren van het veld en alles wat 

vliegt; zelfs de vissen in zee sterven uit. 

Hosea 6.8,9 Gilead is een broeinest van 

misdadigers, een stad vol bloedsporen. De 

priesters liggen als een bende rovers op de 

loer, plegen moorden op de weg naar 

Sichem. Gruwelijk is het wat ze doen! 


